
  Orde voor de viering  
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startzondag  
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thema: 
 ‘Als nieuw!’ 

 

 
 

 
voorgangers: ds. Ad Alblas, ds. Pieter Terpstra, 
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Welkom 
met aansteken van de Tafelkaars 
 
Zingen: Lied 809 (4x) in beurtzang:  
allen, vrouwen, mannen, allen. 
 
Blijf niet staren op wat vroeger was. 
Sta niet stil in het verleden. 
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen – 
het is al begonnen, merk je niet? 
 
Toeleiding 
 
   TOEWIJDING 
Stilte 
 
Voorganger: ‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde’. 
 
We gaan staan 
 
Zingen: Lied 766: 1 en 2 
 

Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, 
een nieuwe aarde ontstond 
om het geheim des levens te beseffen, 
niet meer in zee gegrond. 
Ik zag een stad verblindend naderkomen, 
een middelpunt van feest, 
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen 
vanouds moet zijn geweest. 
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Jeruzalem is als een bruid getreden 
voor God in wit en goud 
en in haar heldere ogen staat een vrede, 
door niemand ooit aanschouwd. 
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen 
de koninklijke tijd, 
de koning zal de koningin beminnen 
die Hem is toegewijd. 
 
Groet bij de paaskaars    
 

V: De Heer zij met u, 
G: ook met u zij de Heer 
 

Bemoediging 
 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft: 
V: Hij gaat ons vóór, waar wij ook gaan. 
G: Wij zullen hem zien op onze wegen.  
 
Zingen: Lied 766: 3 
 

De koning die zijn troon heeft in den hoge, 
houdt bij de mensen hof 
en alle tranen zal Hij van hun ogen 
afwissen tot zijn lof. 
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 
nergens verdriet meer zijn, 
de eerste dingen werden uitgewezen, 
voorbij ging alle pijn. 
 
Kyriëgebed, 
met gezongen Kyrie: Lied 301k 
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voorganger zingt voor, allen zingen mee 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, kyrie eleison. 
 
Lofzang: Lied 767: 1, 2, 3 en 4 
 

De toekomst van de Heer is daar 
en voor zijn voeten uit 
gaan vrede en rechtvaardigheid 
als bruidegom en bruid. 
 
De trouw zal bloeien als een roos 
en zie, gerechtigheid 
zal uit de hemel moeiteloos 
neerdalen in de tijd. 
 
Voorwaar, het heil is nu nabij, 
uw goedertierenheid. 
En vol verwachting zingen wij: 
God roept de vrede uit! 
 
Sta op, o God, en maak het waar 
wat heel uw kerk bezingt: 
dat heel uw schepping weer ontwaakt 
uit haar betovering. 
 
             DIENST van het WOORD 
 
Gebed, om het licht van de heilige Geest 
 
Gesprek met de kinderen 
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Inleiding  
 
Evangelielezing: Marcus 9: 30-37 
 

30  Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, 
maar Hij wilde niet dat iemand dat te weten 
kwam, 31  want Hij was bezig zijn leerlingen onderricht te 
geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt 
uitgeleverd aan de mensen. Die zullen Hem doden, maar 
drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan.’ 32 Ze begrepen 
deze uitspraak niet, maar durfden Hem geen vragen te 
stellen. 
33  Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, 
vroeg Hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het 
redetwisten?’ 34  Ze zwegen, want ze hadden onderweg 
met elkaar getwist over de vraag wie van hen de 
belangrijkste was. 35  Hij ging zitten en riep de twaalf bij 
zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet 
de minste van allemaal zijn en ieders dienaar.’ 36 Hij pakte 
een kind op en zette het in hun midden neer; Hij sloeg zijn 
arm eromheen en zei tegen hen: 37  ‘Wie in mijn naam één 
zo’n kind ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, 
ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij gezonden heeft.’ 
 
Overdenking door Pieter Terpstra 
 
Zingen: Lied 925 
 

Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is. 
En mij toevertrouw. 
En het licht niet haat. 



 6 

Psalmlezing: Psalm 139: 13-24 
 

13  U was het die mijn nieren vormde, 
die mij weefde in de buik van mijn moeder. 
14 Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. 
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 
 

15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd, 
kunstig geweven in de schoot van de aarde, 
was mijn wezen voor U geen geheim. 
16  Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, 
alles werd in uw boekrol opgetekend, 
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. 
 

17  Hoe rijk zijn uw gedachten, God, 
hoe eindeloos in aantal, 
18  ontelbaar veel, meer dan er zand is bij de zee. 
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U. 
 

19  God, breng toch de goddelozen om, 
– weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten – 
20 ze spreken kwaadaardig over U, 
uw vijanden misbruiken uw naam. 
 

21  Zou ik niet haten wie U haten, HEER, 
niet verachten wie tegen U opstaan? 
22 Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, 
ze zijn ook mijn vijand geworden. 
 

23  Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, 
peil mij, weet wat mij kwelt, 
24 zie of ik geen verkeerde weg ga, 
en leid mij op de weg die eeuwig is. 
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Overdenking door Minette Kits  
 
Zingen: uit Zangen van zoeken en zien, 
Lied 252: 2 en 4 
 

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God  
wees met ons in al het lijden, 
wees warmte en licht, een menselijk gezicht  
nabij ons in donkere tijden.  
 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  
omgeef Jij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn  
en zet ons op nieuwe wegen.  
 
Gedachten over ‘Nieuw!’ 
n.a.v. de liturgie voor Rosj Hasjana 
door Ad Alblas 
 
Zingen: ‘shalom chaverim’  
 

Shalom Chaverim, shalom chaverim. 
Shalom, shalom. 
Lehitraot, lehitraot, 
shalom, shalom. 
 

DIENST van GAVEN en GEBEDEN 
 

Informatie over activiteiten 
 
Gebedsintenties 
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Dank- en voorbeden 
afgesloten met stil gebed en het ‘Onze Vader’  
 
Mededelingen  
 
Zingen (staande): Lied 973 
 

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 
en op te vangen wie zijn thuis verloor, 
halleluja, 
 
om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
te helpen wie geen helper had ontmoet: 
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 
halleluja, 
 
om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 
om op te komen voor wie is verstomd, 
voor wie gevangen zit of is gewond, 
halleluja, 
 
roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 
Halleluja! 
 
Zending en zegen 
 
Orgel- of pianospel 
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Inzameling van de gaven 
 

De  1e collecte is voor de diaconie en de 2e is voor het  
drie-doelen-project van de diaconie 
De bekende busjes staan op de tafel bij de uitgang van de 
kerkzaal. U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening 
van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 22 september 
2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


